In memoriam Hans Lips en Henk Heinen Ruud Scheidel

De clubavond van 14 mei hebben we gewijd aan genoemde twee mannen,
enthousiaste leden van ERSA en bevlogen filmers.

De familie van beiden was uitgenodigd en aanweazig.

Voor de pauze draaiden we bijna een uur lang film van Hans. Hij was aan deze
compilatie destijds zelf al begonnen, in het kader van “een lid vertelt”. Cor
Claassens heeft het afgemaakt in overleg met Hans’ vrouw Anneke.

We zagen bekend en onbekend beeld van Hans, te beginnen met kleine Hansje.
Een prachtig document. Voor enkele familieleden en voor de filmmaker was
deze vertoning een emotioneel gebeuren.

Na de pauze aandacht voor Henk. Ik had een film samengesteld uit beelden van
Henk zelf en beelden, waarin we Henk zagen optreden. Ook dit document werd
zowel door de zaal als door de familie zeer gewaardeerd.

De pauze en de nazit verliepen in een gezellig samenzijn.

Al met al hadden we het gevoel dat we deze herdenking beslist niet voor niets
hadden georganiseerd. Voor velen een mooi verwerkingsmoment.



